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�
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Dierbare gelovigen, 
De khoetba van vandaag gaat over het belang van het 

verrichten van goede daden. Goede daden zijn de daden 
die in overeenstemming zijn met de gezegende sjarie’a en 
met oprechtheid worden verricht omwille van Allah. 

De belangrijkste hiervan is ongetwijfeld het geloof in 
Allah. Het geloof in de engelen, de boeken, de profeten, 
de Oordeelsdag en het lot, dus dat al het goede en kwade 
van Allah komen, valt ook onder het geloof in Allah. 
Goede daden die worden verricht zonder geloof, zijn niet 
aanvaardbaar bij Allah. Ook al worden deze daden in 
deze wereld beloond, in het hiernamaals zijn ze niet van 
waarde. 

Om deze reden noemde Allah Ta’aalaa in de ayah 
kariema die ik aan het begin van mijn khoetba reciteerde, 
het geloof vóór de goede daden en verkondigde: “En 
degene die geloven en goede daden verrichten, zij 
zullen de bewoners van het paradijs zijn, zij zullen 
daarin voor altijd verblijven.”1 

Na het geloof krijgen de fardh handelingen de prioriteit. 
Daarna komen de waadjib, soenna en naafila 
handelingen. Geen enkele naafila handeling, hoe goed 
deze ook wordt verricht, kan een fardh handeling 
evenaren, ook al zorgt dit voor een beloning naar zijn 
omvang. Als bijvoorbeeld iemand die zakaat 
verschuldigd is, zijn hele vermogen aan liefdadigheid 
besteedt “zonder de intentie voor zakaat”, dan kan 
daarvan nog geen cent de zakaat evenaren. 

 
Dierbare geloofsbroeders, 
Goede daden zijn het vervullen van onze plicht van 

dienaarschap aan onze Heer. Imam Rabbaanie (q.s.) 
verklaart dit als volgt: “Weet dat het doel van de 
schepping van de mens is dat hij zijn plichten van 
dienaarschap vervult en zich voortdurend tot Allah 
Ta’aalaa wendt. Dit is niet mogelijk tenzij hij met zijn 
uiterlijk en innerlijk onze Profeet (s.a.w.) volgt.”2  

In deze korte khoetba is het niet mogelijk de goede 
daden in hun geheel op te sommen. Ik zou echter wel een 
aantal willen opnoemen ter informatie. 

                                                           
1 Soera al-Baqara, ayah 82. 
2 Maktoebaat, b. 1, br. 110. 
3 Soera al-Moelk, ayah 2. 

Het tijdig verrichten van de vijfmaal dagelijkse gebeden 
is een van de goede daden die na het geloof komen. Het 
is haraam om ze opzettelijk te verzuimen. 

Een aanvaardbare hadj is ook een van de goede daden. 
Een aanvaardbare hadj is een hadj die wordt uitgevoerd 
met een halal vermogen en in overeenstemming met de 
soenna, en die weg is van zonden en schijnvroomheid en 
geruzie tijdens de hadj. 

Een andere goede daad is goed doen aan de ouders en 
het goed onderhouden van de familiebanden. 

Een van de goede daden is ook het verspreiden van de 
godsdienst van Allah en het bijstaan van degenen die dat 
doen. Moslims zijn verantwoordelijk voor het 
overbrengen van de waarheden waarin zij geloven en de 
schoonheden die zij koesteren aan anderen. 

Het reciteren van de Koran Kariem, het woord van 
Allah, behoort ook tot de goede daden. Daarom dienen 
degenen die het niet kunnen reciteren, het te leren. Zelfs 
als men het reciteert zonder de betekenis ervan te kennen, 
zal hij worden beloond overeenkomstig zijn intentie en 
inspanning, omdat hij het reciteert als het woord van zijn 
Heer. Hij zal bovendien het recht hebben op de sjafaa’a 
van de Koran Kariem. 

Zijn geloofsbroeder liefhebben omwille van Allah en 
een afkeer hebben van Allah’s vijanden omwille van 
Allah, is ook een van de goede daden, omdat het een 
inspanning voor het geloof is. 

Een andere goede daad is het uitgeven op het pad van 
Allah. Dit omvat het uitgeven aan instellingen en 
moskeeën waar de godsdienst van Allah wordt 
onderwezen, en het uitgeven aan ouders en familieleden. 

Geloof zonder daden is als een boom zonder vruchten. 
Daden zijn de beschermende muren van het geloof. Ons 
doel om naar de wereld te komen is om goede daden te 
verrichten. Immers, Allah Ta’aalaa heeft verkondigd: 
“Hij (Allah) is Degene Die de dood en het leven heeft 
geschapen, zodat Hij jullie kan beproeven wie van 
jullie de beste daden verricht.”3 

In een andere brief verwoordt Imam Rabbaanie (q.s.) 
deze waarheid als volgt: 

“We zijn niet geschapen om voor altijd in de wereld te 
blijven. We zijn geschapen om goede daden te 
verrichten. Dus is het noodzakelijk om te werken en 
ons in te spannen om goede daden te verrichten.”4  

Ik wil mijn khoetba eindigen met de volgende hadieth 
sjarief: “De beste onder de mensen is degene wiens 
leven lang is en wiens daden goed zijn.”5  

4 Maktoebaat, b. 1, br. 104. 
5 Tirmidzie, Zoehd, 22. 


