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RADJAB SJARIEF EN AANBIDDINGEN 
1 Radjab 1445 – 12 januari 2024 
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ي هْ شَ  يتِ مَّ
�
 رُ أ

Dierbare gelovigen,  
Vandaag is het de eerste dag van Radjab Sjarief, één 

van de gezegende Drie Maanden. Derhalve gaat onze 
khoetba over de deugd van Radjab Sjarief en de 
aanbiddingen die in deze maand verricht dienen te 
worden. 

In ayah 36 van soera at-Tawba staat dat sinds de 
schepping van de hemelen en de aarde, het aantal 
maanden twaalf is en vier daarvan eervolle maanden 
zijn. Volgens de verklaring van de geleerden is de 
maand Radjab Sjarief een van deze vier maanden. Het is 
een maand waarvan de deugdzaamheid ook bekend 
werd gemaakt aan de vroegere oemma’s en die ook is 
vereerd door hen. De deugden van Sja’baan Sjarief en 
Ramadan Sjarief, die buiten deze vier maanden vallen, 
zijn echter alleen bekend gemaakt aan de Oemma van 
Mohammed.  

Onze Profeet (s.a.w.) heeft gezegd: “Radjab is de 
maand van Allah. Sja’baan is mijn maand. En 
Ramadan is de maand van mijn oemma.”1 Hiermee 
informeerde hij ons, zijn oemma, over de deugden van 
zowel Radjab Sjarief als van de overige twee maanden. 

In deze maand zijn er twee gezegende nachten. Een 
ervan is de Nacht van Raghaaïb, die we gisteren hebben 
verlevendigd. De andere is de Nacht van Mi’raadj, die 
we zullen verlevendigen in de nacht van 27 Radjab. 

Aanbiddingen in deze maanden en gezegende nachten 
zullen ons ongetwijfeld meer verdiensten opleveren dan 
aanbiddingen in overige maanden.  

De maanden Radjab Sjarief en Sja’baan Sjarief zijn een 
voorbereiding op de maand Ramadan Sjarief, waarin de 
grootste beloning zal worden gegeven aan degenen die 
geloven en aanbidden. Degenen die deze maanden 
spiritueel wakker doorbrengen, zullen de maand 
Ramadan Sjarief ook wakker doorbrengen. En degenen 
die de maand Ramadan Sjarief wakker doorbrengen, 
zullen het hele jaar wakker doorbrengen. Sommige walie 
dienaren van Allah Ta’aalaa hebben deze Drie Maanden 
als volgt beschreven: “Het hele jaar is als een boom. 
Radjab Sjarief is de periode waarin de bladeren 
groeien. Sja’baan Sjarief is de periode waarin het 
                                                           
1 Al-Djaami’oe-s Saghier, hadiethnummer 4411. 
2 Al-Ghoenya Litaalibi Tarieqi-l Haqq, b. 1, blz. 326. 
3 Moesnad Ahmad ibn Hanbal, hadiethnummer 4264. 

vruchten geeft. En Ramadan Sjarief is de periode 
waarin de vruchten worden verzameld.”2 

Er is echter een punt waar rekening mee gehouden 
moet worden om de aanbidding acceptabeler en meer 
belonend te laten zijn, en dat is om gereinigd te worden 
van zonden met tawba en istighfaar, om vervolgens te 
aanbidden met een rein hart. De walie dienaren van 
Allah hebben gezegd: “Het legen (van de zonden uit het 
hart) komt vóór het versieren (met aanbidding).” 

Onze Profeet (s.a.w.) beschreef tawba als volgt: 
“Tawba doen voor een zonde is er spijt van hebben en 
het niet meer doen.”3 

Er zijn vele mogelijkheden die de mens niet benut en er 
achteraf spijt van heeft. Deze gezegende dagen zijn 
grootse kansen. We zouden ernaar moeten streven om 
deze kansen te benutten zonder ze op te offeren aan onze 
achteloosheid.  

In een hadieth sjarief staat als volgt: “Voorwaar, er zijn 
gunsten van Allah in sommige dagen. Grijp deze 
gunsten. Het is te hopen dat een van jullie deze 
gunsten treft. Dan zal die persoon nooit meer een 
verliezer zijn.”4 We bevinden ons nu precies in die 
kostbare dagen. 

Maar welke aanbiddingen zouden we de prioriteit 
moeten geven? We zouden ons naar onze Heer moeten 
keren door afstand te nemen van de dingen die Hij 
haraam heeft verklaard en de makroeh dingen waar Hij 
niet van houdt. Daarnaast zouden we de fardh 
aanbiddingen moeten verrichten zoals de salaat en het 
vasten, en deze moeten inhalen als we ze hebben 
verzuimd. 

Na de fardhs aanbiddingen komen de naafila 
aanbiddingen. We zouden ons zoveel mogelijk moeten 
bezighouden met naafila aanbiddingen als we ons 
kunnen veroorloven. Het benutten van deze maanden 
door ons bezig te houden met Koranrecitaties, awraad, 
adzkaar en verschillende liefdadigheden zal ons leiden 
naar de gelukzaligheid van deze wereld en het 
hiernamaals. 

In soera an-Nadjm verkondigt Allah Ta’aalaa het 
volgende (in vertaling): “De mens krijgt enkel waar hij 
naar streeft. En (het resultaat van) zijn streven zal 
worden gezien.”5 

Zoals het in de ayah kariema staat, hangt de beloning 
die we in het hiernamaals zullen ontvangen af van ons 
werk vandaag. Laten we dus goed gebruik maken van 
deze gezegende dagen! 

4 Moe’djamoe-l Kabier, Tabaraanie, 2398. 
5 Soera an-Nadj, ayaat 39 en 40. 


