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Dierbare gelovigen, 
Onze Heer verkondigt het volgende: “Waarlijk, Wij 

hebben de mens op de mooiste manier geschapen.”1 
Om deze reden dient de mens zich bezig te houden met 
goede daden en weg te blijven van slechte daden. Dit is 
het doel van de schepping van de mens die op de 
mooiste manier is geschapen. 

In zijn Maktoebaat zegt Imam Rabbaanie (q.s.) het 
volgende: “Weet dat het doel van de schepping van de 
mens is om zijn plichten van dienaarschap te 
vervullen en zich voortdurend tot Allah Ta'aalaa te 
wenden. En dit is niet gemakkelijk zonder onze 
Profeet (s.a.w.) volledig te volgen.”2  

Goede daden zijn goede handelingen. De maatstaf van 
een goede daad is dat Allah Ta'aalaa er tevreden mee is. 
De daden waar Allah Ta'aalaa tevreden mee is, zijn de 
daden die door Allah Ta'aalaa en Zijn Profeet (s.a.w.) 
zijn bevolen of toegelaten. En dit zijn onze plichten van 
dienaarschap aan Allah Ta'aalaa. 

Dat goede daden alleen mogelijk zijn door 
dienaarschap wordt door Allah Ta'aalaa als volgt 
duidelijk verkondigd: “Ik heb de djinns en de mensen 
enkel geschapen opdat ze Mij dienen.”3 We moeten 
niet vergeten dat het vermijden van slechte daden ook 
tot de plichten van dienaarschap behoort. 

In zijn Maktoebaat zegt Imam Rabbaanie (q.s.): “We 
zijn niet geschapen om voor altijd in de wereld te 
blijven. We zijn geschapen om goede daden te 
verrichten. Daarom is het noodzakelijk om te werken 
en ons in te spannen om goede daden te verrichten.”4 

 
Dierbare gelovigen, 
Als we dieper nadenken over goede daden, dan is met 

name elke fardh aanbidding en een daad die de islam 
toestaat en waarvoor verdiensten worden beloofd, een 
goede daad.  

                                                           
1 Soera at-Tien, ayah 4. 
2 Maktoebaat Imam Rabbaanie, b. 1, br. 110. 
3 Soera ad-Dzaariyaat, ayah 56. 
4 Maktoebaat Imam Rabbaanie, b. 1, br. 104. 

Rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, het helpen van 
de behoeftigen, barmhartigheid, waarachtigheid, 
vriendelijkheid tegenover ouders, liefhebben omwille 
van Allah, het reciteren van de Koran, vergeven, het 
afstaan van het toevertrouwde aan de eigenaar, 
uitgeven op het pad van Allah, mensen behoeden voor 
het kwaad, en zelfs goede bedoelingen behoren tot de 
goede daden. De som van al deze dingen maakt een 
persoon kwalitatief. En in gemeenschappen die bestaan 
uit kwaliteitsvolle mensen heerst bovendien vrede. 

Geen enkele goede daad wordt vergeten en 
onbeantwoord bij Allah Ta'aalaa. In een ayah kariema 
verkondigt Allah Ta'aalaa het volgende: “En iedereen 
die goede daden verricht, man of vrouw, en een ware 
gelovige is, zij zijn degenen die het paradijs 
binnentreden en hen zal niet de kleinste 
onrechtvaardigheid gedaan worden.”5 

Er is een punt waar we op moeten letten en die niet 
over het hoofd gezien moet worden. Goede daden 
dienen alleen omwille van de tevredenheid van Allah 
verricht te worden en niet om het verkrijgen van 
wereldse voordelen, al is het een dank. 

Volgens een overlevering van Imam Moedjaahid 
kwam er een man naar onze Profeet (s.a.w.) en zei: “O, 
Rasoeloellah! Ik geef sadaqa omwille van de 
tevredenheid van Allah en ik heb graag dat men goed 
over mij spreekt.” Hierop werd de volgende ayah 
kariema geopenbaard: “Iedereen die op de ontmoeting 
met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden verrichten 
en geen deelgenoten in de aanbidding van zijn Heer 
toekennen.”6 

Onze Profeet (s.a.w.) zegt in een hadieth sjarief: “De 
wereld en alles wat zich daarin bevindt is vervloekt. 
Behalve de daden waarvoor Allah's tevredenheid 
wordt gezocht.”7 

Hoe gelukkig en vredig zou iedereen zijn als de 
maatstaf van de hele mensheid de goddelijke 
maatstaven waren die we hebben genoemd! Wijze 
mensen zijn liever de vertegenwoordiger van 
rechtvaardigheid dan de volgeling van het kromme. 

5 Soera an-Nisaa, ayah 124. 
6 Ad-Doerroe-l Mansoer, Tafsier van soera al-Kahf, ayah 110. 
7 Ad-Doerroe-l Mansoer, Tafsier van soera al-Kahf, ayah 110. 


