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RADJAB SJARIEF  
EN DE NACHT VAN RAGHAAÏB 

23 Djoemaadaa al-Aakhir 1445 – 5 januari 2024 
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Dierbare gelovigen, 
Onze khoetba van vandaag zal gaan over Radjab 

Sjarief en de Nacht van Raghaaïb. 
We zijn zeer dichtbij Radjab Sjarief, de eerste van de 

gezegende Drie Maanden waarin de zee van goddelijke 
genade woedt, overvloed en inspiratie overvloeien, en 
de mensen hun hartstochtelijke doelen bereiken. Op 
vrijdag 12 januari zullen we de eerste ochtend van 
Radjab Sjarief beleven en in de nacht van donderdag 11 
januari op vrijdag 12 januari beleven we de Nacht van 
Raghaaïb. 

Allah Ta’aalaa verkondigt in Zijn Koran Kariem: 
“Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf, zo 
was het in het geschrift van Allah op de dag dat Hij de 
hemelen en de aarde had geschapen. Vier hiervan zijn 
haram (dus eerbiedwaardig). Dit is de zuivere wet van 
Allah. Doe julliezelf derhalve daarin geen onrecht 
aan.”1 

De eerste van de vier maanden die deze eerbied 
waardig is, is Radjab Sjarief, de maand van onze Heer. 
Radjab Sjarief en de daaropvolgende Sja’baan Sjarief 
zijn belangrijk omdat zij de voorlopers zijn van en een 
voorbereiding zijn op Ramadan Sjarief, de sultan der 
maanden. 

Islamitische geleerden hebben de deugd van RADJAB 
SJARIEF, die ook door de vroegere oemma’s werd 
gewaardeerd en gerespecteerd, op verschillende 
manieren uitgelegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Het woord Radjab is een verkorte vorm van 
barmhartigheid, vrijgevigheid en goedheid. Met andere 
woorden, de barmhartigheid van Allah daalt genereus 
neer op degenen die zich bezighouden met 
aanbiddingen, doe’aa, awraad en adzkaar. Zo zullen de 
dienaren overvloedige zegeningen genieten. 

Hdh. Dzoennoên al-Misrie heeft gezegd: “Radjab 
Sjarief is de maand van het zaaien van de zaden, 
Sja’baan Sjarief is de maand van het bewateren, en 
Ramadan Sjarief is de maand van het oogsten van de 
vruchten.” 
                                                           
1 Soera at-Tawba, ayah 36. 
2 Roêh’oe-l Bayaan, b. 6, blz. 475, Soera al-Anqaboêt, ayah 45. 

De grond van onze spirituele wereld wordt 
maandenlang blootgesteld aan de vrieskou van 
opstandigheden en zonden, en wordt verwarmd met de 
komst van Radjab Sjarief. In Sja’baan Sjarief vervult een 
hemelse lentelucht onze harten. En met de vredige 
warmte van Ramadan Sjarief wordt ons spirituele 
lichaam verwarmd en ons hart gevuld met de oogst van 
goede daden wat goed is voor een jaar. 

In Radjab Sjarief dienen we te proberen om spiritueel 
dichter bij onze Heer te komen door naast de fardh 
aanbiddingen ook belang te hechten aan de naafila 
aanbiddingen. Met de fardh betalen we namelijk onze 
schuld aan Allah, en met de naafila komen we dichter 
bij Hem. In een hadieth qoedsie verkondigt Allah 
Ta’aalaa: “Met de fardhs verlost Mijn dienaar zich van 
Mij(n bestraffing) en met de naafila’s komt hij dichter 
bij Mij.”2 

De naafila aanbiddingen die in deze maand worden 
verricht, kunnen we als volgt samenvatten: 

Zij die vasten op de eerste dag van Radjab Sjarief, 
ontvangen de beloning voor drie jaar vasten. Zij die 
vasten op de tweede dag, ontvangen de beloning voor 
twee jaar vasten. Zij die vasten op de derde dag, 
ontvangen de beloning voor één jaar vasten. Voor elke 
dag waarop daarna gevast wordt, wordt de beloning 
gegeven voor één maand vasten. 

Naast salaat at-Tahaddjoed, ad-Dhoehaa en al-
Awwaabien, dient men de naafila salaat van dertig 
rak’aat in deze maand niet te verzuimen. Tien rak’aat 
hiervan worden in de eerste tien dagen verricht, tien 
rak’aat in de tweede tien dagen, en tien rak’aat in de 
derde tien dagen. Deze salaat is overgeleverd door Hdh. 
Salmaan al-Faarisie, de kapper van onze Profeet 
(s.a.w.).3

 

Aangezien deze maand de maand is die Allah aan 
Zichzelf toekent, is het essentieel om SOERA AL-
IKHLAAS herhaaldelijk te reciteren. 

Bovendien dienen we de volgende doe’aa te doen, die 
onze Profeet (s.a.w.) vaak deed: “O, Allah! Stel de 
maanden Radjab en Sja’baan een zegening voor ons 
en laat ons de Ramadan doen bereiken.”4 

In de Nacht van Raghaaïb wordt er tussen salaat al-
Maghrib en salaat al-Isjaa een SALAAT AL-HAADJA 
verricht van 12 rak’aat. Meer informatie over deze 
aanbiddingen kunt u vinden in de Fazilet Kalender. 

Gezegend zijn zij die deze gezegende maanden en 
nachten verlevendigen! 

3 Al-Ghoenya litaalibi tarieqi-l H’aqq, b. 1, blz. 329. 
4 Al-Ghoenya litaalibi tarieqi-l H’aqq, b. 1, blz. 327. 


